COLIN-JAAR 2012-2013 - GEDACHTE VAN DE WEEK
‘DE STICHTER AAN HET WOORD'

Week 25

‘Wat ons betreft, wij hebben geen enkele congregatie als model, we hebben geen
ander model dan de jonge Kerk!
(Jean Claude Colin aan het Woord, 42,3)

Week 26

‘Een man die alleen op reis is op een moeilijke weg, vindt de tocht moeizaam, hij is
bang in een afgrond te vallen, en wanneer hij’s nachts door een woud heen moet,
wordt hij door vrees bevangen. Hij is bang voor wilde dieren, en zelfs wanneer er geen
reden zou zijn om bang te zijn, jaagt zijn verbeelding hem grote schrik op het lijf. Maar
wanneer hij een metgezel heeft, is hij onversaagd en gaat hij vol vertrouwen zijns
weegs.

(Jean Claude Colin aan het Woord, 44,1)

Week 27

‘Onder geest van gebed, onder onophoudelijk bidden, versta ik niet dat je altijd je
rozenkrans in de hand hebt, dat je constant aan het bidden bent. Nee! Natuurlijk
moeten we trouw alle kleinere geestelijke oefeningen verrichten om onze vroomheid
op peil te houden. Maar onder een geest van gebed versta ik dat ik me voortdurend
afhankelijk weet van de wil van God; dat ik me voel als een kind aan vaders hand.’
(Jean Claude Colin aan het Woord, 44, 3)

Week 28

‘Vroomheid is als water dat op het vuur gezet is. Het doorloopt verschillende graden
van warmte. Eerst is het lauw, dan warm, daarna kokend en dan is het zo heet dat het
als het ware vergeestelijkt. Het wordt stoom, maar dan een brandend hete stoom, een
uiterst krachtige stoom die opstijgt en alles rondom verwarmt.

(Jean Claude Colin aan het Woord, 53,1)



