COLIN-JAAR 2012-2013 - GEDACHTE VAN DE WEEK
‘DE STICHTER AAN HET WOORD'

Week 37

God heeft gewild dat de Sociéteit geboren werd in een tijd van hoogmoed en ongeloof.
Daarom heeft Hij gewild dat zij klein en nederig geboren werd. Dat we zover gekomen
zijn, is omdat we klein waren; het is door onze eenvoud. (Jean-Claude Colin aan het
woord, 87,9 en 13)

Week 38

Ja, iemand die oprecht biecht, is dicht bij het moment van bekering. Wat mij betreft, ik
ben Romein, en in de biechtstoel volg ik dezelfde weg als zij, de mensen in Rome. Ik
houd veel van deze principes: ‘Alles voor de zielen’ en ‘Het heil gaat voor de wet.” (Jean-
Claude Colin aan het woord, 95,3)

Week 39

Zo heeft ook een sociéteit haar eigen geest. Wie heeft haar die gegeven? Als haar geest
vervat is in de regel, is het duidelijk dat God die geest gegeven heeft. Welnu, we zullen
alleen goed doen, als we die geest volgen. Als we hem niet volgen, kunnen we lawaai
produceren en de achting van de mensen winnen, maar we zullen niet al het goede
doen dat God van ons vraagt.” (Jean-Claude Colin aan het woord, 102,3)

Week 40

Priesters, en vooral religieuzen, die het niet nodig vinden te studeren, zullen ooit op
hun verantwoordelijkheid worden aangesproken, en zij hebben veel uit te leggen op de
dag van Gods oordeel. (Jean-Claude Colin aan het woord, 102,6)



